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       Không phải bài học đầu tiên của cô giáo dạy tôi khi tôi bước chân vào lớp một,

      

 cũng chẳng phải bài học đầu tiên khi tôi bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học, mà đơn
giản chỉ là bài học Phật Pháp đầu tiên tôi được học khi bước chân vào Chùa

        

  
      

    Quê tôi ngày xưa nghèo lắm, hẻo lánh lắm. Quanh năm tôi chỉ làm bạn với cỏ cây, với những
chú chim ngày ngày bay về hót líu lo mà tôi chẳng biết chúng nói gì?

  

    Nhà tôi trồng nhãn, trồng nhiều lắm. Mà ở cái xứ khỉ ho cò gáy này thì ngoài cây lúa ra chỉ
có cây nhãn là mang lại thêm kinh tế cho gia đình tôi.

  

    Tôi lớn lên như bao chàng trai khác, vẫn hỷ nộ ái ố cuộc đời; biết yêu, biết ghét, biết giận,
nhưng chưa bao giờ tôi biết tha thứ cho lỗi lầm của ai và … tôi nhìn cuộc đời, nhìn mọi người
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bằng lăng kính của riêng mình! Tôi có cái nhìn rất tinh tế nên tôi dễ nhận ra những điểm không
tốt của người đối diện mình và cũng chính vì thế khiến tôi không có bạn nhiều.

  

    Tôi quý mến tất cả, nhưng tôi không tha thứ cho ai dù vô tình hay cố ý chơi không đẹp với
mình, và tôi sẽ tìm cách đối xử lại như chính họ đã làm với tôi …. Có thể như thế mà tôi trở
thành người khó tánh nhất xóm.

  

    Và một ngày…. Mọi suy nghĩ của tôi thay đổi hết khi một vị Sư về trú tại chùa

  

    Xóm tôi có một ngôi chùa nhỏ nằm chơi vơi giữa đồng. Ngôi chùa nền đất vách lá ngày ngày
chỉ có một vị sư già trông coi. Ngoài việc làm đồng áng, trông coi mãnh vườn và sau những giờ
học tôi rất thích đến ngôi chùa này. Giữa không gian yên tỉnh, tiếng chuông, tiếng mõ hòa cùng
tiếng tụng kinh của Sư âm vọng giữa không gian tỉnh mịch, khiến lòng tôi yên bình lắm.

  

    Một hôm có một vị sư trẻ về trú tại chùa. Vị sư trẻ có một đôi mắt sáng, sáng đến nỗi bạn có
thể soi đường trong bóng đêm và thầy có một nụ cười rất hiền, nụ cười chứa đựng niềm hạnh
phúc vô biên.

  

    Tôi thích nói chuyện với thầy, vì ở Thầy tôi không tìm thấy được điểm xấu nào. Như hiểu được
mọi suy nghĩ trong đầu tôi, một hôm sao buổi tan trường tôi không về nhà mà chạy thẳng vào
chùa để được tụng kinh cùng Thầy khi thầy cúng chiều. Tôi yên lặng lắng nghe từng lời Thầy
tụng vì thầy có một giọng tụng rất hay như cuốn hút lòng người vào từng lời kinh, lời chú nguyện
của thầy khi thầy cúng thí thực.

  

    Sau thời kinh, khi mà thầy đã yên vị tọa cụ, Thầy nắm tay tôi dẫn ra sau vườn ngồi vào chiếc
bàn gỗ. Thầy rót cho tôi một tách trà nhạt, rồi Thầy hỏi tôi:

  

    - Con có nhiều bạn không, sao trẻ em trong xóm thì nhiều mà chỉ mình con vào chùa, mấy
em đó đâu sao không đi cùng con?
    - Dạ không, con không có bạn nhiều vì họ ai cũng xấu !
    - Sao con nghĩ vậy ? Thầy hỏi với vẻ ngạc nhiên
    - Vì họ chửi thề, họ hổn hào, họ lười học, họ lười suy nghĩ.
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    Thầy xoa đầu tôi cười rồi nói: Để Thầy chỉ cho con điều này .

  

    Rồi thầy lấy ra một tờ giấy trắng, giấy trắng học trò, Thầy dùng bút lông nhỏ lên tờ giấy một
chấm đen thật đen; Thầy giơ tờ giấy lên và hỏi:
    - Con có thấy gì không?

  

    Tôi nhanh miệng đáp mà không cần suy nghĩ:
    - Dạ bạch Thầy một chấm đen ạ.

  

    Thầy cười hỏi lại: Con nhìn rõ chưa nè?

  

    Dạ con nhìn thật rõ rồi, bạch Thầy - Tôi khẳng định lại

  

    Thầy cười tươi, nụ cười hiền hòa như chứa đựng cả tam thiên niềm an lạc vô biên:
    - Sao con chỉ nhìn thấy chấm đen nhỏ trên tờ giấy trắng mà không nhìn thấy tờ giấy lớn
trắng tinh thầy đang cầm?

  

    Tôi lặng im không nói được lời nào.

  

    Thầy tiếp: Con người cũng vậy, không ai là hoàn thiện, cho nên Đức Phật mới thị hiện cõi đời
này để giúp chúng sanh hoàn thiện tâm mình, giúp chúng sanh thánh thiện hơn, đạt được phật
tánh (ngộ nhập Phật tri kiến) vì thể tánh chúng sanh và Phật không khác, chúng sanh cũng sẽ
là những vị Phật của tương lai (ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành). Nếu con chỉ
chầm chầm nhìn vào cái xấu của họ con sẽ bỏ lỡ nhiều điểm tốt của họ, cũng như con chỉ nhìn
thấy chấm đen trên tờ giấy trắng mà không nhìn thấy được tờ giấy trắng có chứa chấm đen nhỏ!

  

    Nếu con nhìn thấy điểm tốt của họ, con sẽ thấy ai cũng đáng yêu, ai cũng đáng kính cả, đó là
tâm Phật trong mỗi con người luôn hiện hữu.

 3 / 4



Bài học đầu tiên

T&#225;c Gi&#7843;:  Saigon Echo sưu tầm
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 28 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2011 04:57

  

    Niềm an lạc, sự yêu mến không phải người khác ban phát cho con mà chính con phải tạo ra
nó,

  

    Một năm sau tôi rời mái trường cấp 3 thân yêu bước lên chốn thị thành để thực hiện ước mơ
của mình; bước chân vào giảng đường đại học. Lời dạy của Thầy cũng theo tôi trong cuộc hành
trình tôi đi.
 
   (Không rõ xuất xứ của bài viết).
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